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Tzolkin Maya update van de maand mei 2022

In de maand mei hebben we de eerste dagen nog het staartje van het Blauwe

Adelaar levenspad.

Op 4 mei Witte Wereldoverbrugger op de dag van dode herdenking en de

Wereld overbrugger past daar precies bij met zijn energie van einde en nieuw

begin. Op 5 mei de laatste dag dus toon 13 van de Blauwe Hand die voor

heling staat en de hand reikt op de dans van het leven weer aan te nemen.

Opvallend passende dagen dus.

Op 6 mei begint het Gele Ster levenspad met als uitnodiging echt je eigen

unieke plek in te nemen. Maar ja wat is je eigen plek? Je voelt het door de

harmonie die er dan aanwezig is, in jezelf en je omgeving. Dit is ook de

magneet voor de komende 13 dagen. Allerlei aanwijzingen die je krijgt om

steeds dichterbij je eigen plek te komen of het zelfs al te vinden. Het Gele Ster

levenspad is het allerlaatste pad van de Tzolkin-kalender en daarna start de

hele cyclus weer op nieuw met het Rode Draak levenspad toon 1 en KIN getal 1

Op moederdag 8 mei is het Witte Hond toon 3 die heeft met zelfliefde en

loyaliteit te maken en trouw zijn aan jezelf. En misschien wil je deze dag juist

alleen maar met je gezin beleven en niet naar (schoon)moeder op bezoek gaan

en lekker thuis blijven. Maar ja kan dat ook ?

12 mei is het weer wensdag en kan je weer een intentie neerzetten met de

magie van de Witte Tovenaar op toon 7 en over 20 dagen start het hele

levenspad en kan je er mee aan de slag. 

Zondag 15 mei is een perfecte dag om letterlijk je eigen plek in te nemen hier

op Aarde in dit Gele Ster levenspad. Want op toon 10 de toon van manifesteren

staat de Rode Aarde en de Rode Slang als gids en die kan je helpen door te

voelen waar je passie zit. Dus neem deze dag de tijd om echt te kijken waar je

echt blij van wordt.



Op 18 mei zijn we op de allerlaatste dag gekomen van de kalender en dat is de

Gele Zon toon 13 KIN 260 want de kalender bestaat uit 260 dagen. De Gele

Zon staat voor onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en daardoor ook naar

anderen. 

Donderdag 19 mei start de hele nieuwe cyclus met het oervertrouwen van de

Rode Draak je zal in dit levenspad uitgenodigd worden om te blijven

vertrouwen dat alles goed is zoals het is. Het is belangrijk dat je jezelf

uitspreekt en dat is gelijk ook de uitdaging om het te durven zeggen wat je

bezig houdt.

26 mei is het Hemelvaartsdag en dan is het Gele Ster toon 8 en dat is echt een

dag om eens te kijken waar sta ik nu? Wat heb ik nog nodig om echt op mijn

plek te gaan staan. Heb ik voldoende vertrouwen om er echt voor te gaan? Of

moet er eerst nog iets geheeld worden?

Het is vooral belangrijk in dit levenspad dat je organiseert juist door in overgave

te gaan en dat je alles loslaat met humor. Dus lach er om als het tegen zit,

geef het een kwinkslag en ga achterover leunen.

De bestemming van dit levenspad is de Rode Hemelwandelaar op toon 13 op 31

mei en die is de boodschapper en de verbinding tussen Moeder Aarde en

Vader Kosmos. Zodat als we een goede afstemming hebben de volgende dag

op 1 juni in het Witte Tovenaar levenspad de magie van het leven weer gaan

ontdekken. Daar vertel ik meer over in de maand juni.

Heel veel liefs,



Fluisteringen van je ziel


