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Het Blauwe Nacht levenspad, het pad van overvloed en dromen.

Het Blauwe Nacht levenspad start op 2 maart 2022 en eindigt op 

14 maart 

De Blauwe Nacht staat voor het verkennen van de binnenwereld je intuïtie,

overvloed en dromen. Met deze innerlijke kracht mag je nu dus dertien dagen

lang aan de slag. Omdat de Blauwe Nacht is ook de jaardrager van dit jaar

2022 en dan toon 6 is zij dus extra krachtig! 

Het is super om het hele jaar door onze eigen UNIEKHEID te omarmen en nu dus

met een energetische booster erbij.

Wat zou dit in kunnen houden? Ik heb de waarheid natuurlijk niet in pacht, ik

schrijf over wat ik voel, dat is mijn uniekheid. Misschien heb ik ook wel een

vooruitziende blik maar dat weet ik, net als jij misschien, ook niet zeker. Wat ik

ontdekt was dat Carina in haar blog daarover heeft geschreven en zich de

vraag stelde maar ook aan de groep: wat voor talenten en kwaliteiten zijn mij

gegeven? Want het is een gave!

Ik heb heel lang met mijn gave geworsteld en ik wilde ze niet accepteren. Ik

wilde ‘normaal’ zijn net als iedereen en geen uitzondering. Ach ja wat een

gevecht tegen mijzelf en vooral wat was ik ondankbaar dat ik niet wilde

accepteren wat mij gegeven is. Zo zie ik het nu maar toen beslist niet. Als ik

ook de reacties van de mensen daarop lees is er herkenning. 

In het Blauwe Nacht levenspad gaan wij allemaal nu onze intuïtie vertrouwen

en volgen. Dingen op je eigen unieke manier doen. Tenminste als je durft.

Dromen

Dromen en veel slapen hoort ook bij dit levenspad. Waarschijnlijk droom je meer

of kan je ze beter onthouden. Tip: leg pen en papier naast je bed en schrijf je

dromen op. Ze hebben je vast iets te vertellen. Maak je droom waar of zet in

ieder geval een intentie neer.



6 maart - Extra kracht

Wat in dit levenspad ons extra kracht geeft is de Blauwe Hand op 6 maart, die

is van ontvangen en geven en ik schrijf het expres in deze volgorde omdat we

meestal geneigd zijn eerst te geven. De Blauwe Hand is de kracht van

overvloed en er is overvloed als je het wil gaan zien. Ik heb ontdekt dat

overvloed zit in de kleine dingen, want ik dacht veel te groot. Ik dacht namelijk

dat ik eerst de loterij moest winnen om andere te kunnen helpen. Want ik dacht

in het financiële stuk.

Inmiddels heb ik geleerd door mijn bananenboom in mijn Spaanse tuin, dat je

ook kan delen van de overvloed aan bananen met de buren en vrienden en

kennissen. Het is een leuk gebaar en ik genoot ervan. Het ontvangen is toch

nog wel een dingetje. Kleine dingen zoals aardbeien of een cadeaubon of

compliment dat gaat wel maar als het om grotere geldbedragen gaat of een

duurder cadeau dat is nog wel lastig voor mij. Herken je dat?

Overvloed is niet alleen materieel. Denk ook aan signalen, ideeën of leuke

ervaringen hebben, aan mooie ontmoetingen en gesprekken en hulp krijgen

waar je het nodig hebt.

Schaduwzijde

De schaduwzijde van de Blauwe Hand is denken in te korten. Als we het

bovenstaande even omdraaien in te korten: ontmoet ik nooit leuke mensen

zoals jij en heb ik geen idee wat ik kan gaan doen. Signalen zijn nog nooit op

mijn pad gekomen. Dus die lol die jij altijd hebt met die leuke ervaringen, nee

die heb ik nooit.

Je kent ze vast wel dat soort mensen in je omgeving. Ik ken ze wel. Mensen die

zeggen: ‘ja maar jij hebt het gemakkelijk want………’.



Blauwe Hand

De Blauwe Hand is van heling en staat op toon 5 en dat is de toon van kracht. 

Ze helpt ons allemaal om wat bij ons beschadigd is te kunnen helen. We kunnen

ons leven helen en dat is ook de titel van het hele bekende boek van Louise Hay

wat zij in de jaren ‘70 heeft geschreven. Het is met een liefdevolle blik in

mildheid naar jezelf kijken waar heling nodig is.

Het is op het juiste moment handelen. Het is de helpende hand reiken naar de

ander. 

De Blauwe Hand is de verbinding van het onzichtbare naar het zichtbare.

Mijn eigen ervaring

De mooiste ervaring die ik met de Blauwe Hand heb meegemaakt is dat ze zich

steeds liet zien op trainingen. Blind op een zegel gaan staan was altijd de

Blauwe Hand en een handreiking om “de dans van het leven weer op te

pakken” in een moeilijke periode. Dat is de kracht van deze zegel een enorme

steun voor iedereen. 

Nog een mooie eigenschap van de Blauwe Hand is het helder weten. Ik ervaar

het als een soort kriebeltje in mijn onderbuik of iets klopt of niet.

Schaduwzijde

De schaduwzijde van de Blauwe Hand is: je grip wil houden op het proces waar

je in zit en je probeert zaken af te dwingen. Of je geeft de regie helemaal uit

handen en laat je manipuleren door anderen. Je verlangens zijn tegenstrijdig

en daardoor krijg je geen grip op de situatie. 

8 maart - Rode Maan als intentie (wensdag)

Op het hoogste punt van dit levenspad staat de Rode Maan op toon 7 en dat is

op 8 maart een prachtige dag om een intentie neer te zetten. Rode Maan was

de bestemming van het Rode Aarde levenspad en die staat voor ons licht te

laten schijnen. Het zegel van zelfvertrouwen en herinneren wie je werkelijk 



bent en de stroom volgen van je gevoel. Mee stromen met het leven vol

vertrouwen en het zelfvertrouwen doen wat je voelt wat je moet doen. 

Internationale vrouwendag

Het is een super vrouwelijke energie die we weer mogen gaan volgen en als ik

in mijn agenda kijk, zie ik staan dat het ook nog internationale vrouwendag is.

Wat een mooie combinatie is dat! Collectief weer in onze vrouwelijke kracht

staan, onze intuïtie gebruiken ons helder weten. Onze persoonlijke gave!!!! 

Het is ook een Galactische poort dag dus SUPER VROUWEN POWER!!!!!!!

Houd de intentie kort en krachtig want het gaat verder doorwerken in het Rode

Maan levenspad dat start op 28 maart. Dat is het pad van innerlijke zuivering,

emoties en helen van oude trauma’s. Als je te veel wil zuiveren in een keer kan

het veel te heftig worden en kunnen we je waarschijnlijk opdweilen in die 13

dagen. Misschien is het een mooie intentie om te kijken wat je persoonlijke

gave is. Of dat je jouw intuïtie mag verfijnen. 

Houd het simpel en schrijf het op. Ik kom er zeker in de volgende maanden op

terug. Want op 26 juli 2022 gaat er een heel jaar Rode Maan van start.

14 maart - Blauwe Adelaar

De bestemming van het Blauwe Nacht levenspad is Blauwe Adelaar, 14 maart is

een prachtige dag om overzicht en inzicht te krijgen waar je nu op dit moment

staat. 

Het is de helderheid van de helicopterview omdat je er naar kan kijken van een

afstand. Evalueer dit levenspad en zet je inzichten op een rijtje en kijk of ze

kloppen met je dromen. Dan kan de Blauwe Storm als gids nog net die twijfel

of dat obstakel wat je nog tegenhoudt transformeren. Succes.

Schaduwzijde

De schaduwzijde van de Blauwe Adelaar is dat je helemaal niet met jezelf aan

de slag gaat maar juist anderen gaat redden. Weet dat je de wereld helpt juist

door jezelf te helpen. 



Veilig nest

Wat belangrijk is voor de Blauwe Adelaar is een veilig nest om van daaruit

heerlijk in vrijheid te kunnen vliegen. Waar voel jij je thuis? Ben je thuis bij

jezelf? Zo ja, dan krijg je vleugels en kan jij je wijsheid gaan delen. Je bent dan

de Visionair.

15 maart – 27 maart Gele Krijger levenspad

Het Gele krijger levenspad komt direct daarna van 15 maart tot en met 27

maart 2022.

Dat zal vast geen toeval zijn! Want ja nu heb je in het Blauwe Nacht levenspad

jezelf helemaal onder de loep genomen je hebt oud zeer getransformeerd en

je wil nu graag waar je van droomde neer gaan zetten in de werkelijkheid.

Toch? Of komt er nu een stemmetje dat het toch allemaal wel erg eng is om

jezelf nu helemaal te laten zien??? 

Stoute Schoenen

Daar is de Gele Krijger voor want die gaat met de angst in de hand alles doen

waar die eigenlijk bang voor is. Haal diep adem en trek de stoute schoenen

aan. Gebruik de moed en de onbevreesdheid van de Gele Krijger om naar

voren te treden om jouw waarheid te verdedigen. Het is nu tijd om jezelf te

laten zien met al je talenten en kwaliteiten en te tonen waar je voor staat. Heb

lef!

Schaduwzijde

Dat houdt in dat je met alles en iedereen de strijd aan gaat, want dat is de

schaduwzijde van de Gele Krijger. Die kan niet tegen autoriteit en schopt tegen

van alles aan om maar de strijd te kunnen voeren. Geloof me het kost je bakken

met energie en je maakt alleen maar vijanden en dat is nou net niet de

bedoeling.



Kracht

Probeer juist die prachtige kracht van die Gele Krijger te ervaren. Durf vragen

te stellen en durf ook te luisteren naar het antwoord. Leer omgaan met je

angst. De Gele Krijger kan zich heel goed afstemmen op zijn innerlijke wijsheid

en dat doet hij door zijn antennes te richten op het Universum en zijn zij-

voelsprieten in te trekken. Dan blijft het zuiver.

Mijn zelfvertrouwen groeide.

Toen ik 5 jaar geleden naar Spanje reed was dat in het Gele Krijger levenspad

en ja ik was best bang. Ik had nog nooit in het buitenland auto gereden. Ik had

nog nooit in mijn eentje een hotel binnen gestapt om te vragen of ze een

kamer vrij hadden voor overnachting. Ik deed het allemaal wel en mijn

zelfvertrouwen groeide en ik kreeg er plezier in. 

Ik reed binnen door, door de Pyreneeën en had nog nooit in de bergen

gereden, daarnaast wist ik ook niet of mijn auto genoeg power had. Het lukte

en er was op tijd een benzinestation om mijn bijna lege tank weer te vullen. Nu

kijk ik erop terug als een geweldige ervaring.

Mijn eigen plek innemen

De Gele krijger helpt ons dus allemaal (collectief) dit hele levenspad maar voor

ieder voor zich heeft hij natuurlijk ook een duidelijke functie. Als ik kijk waar de

Gele Krijger in mijn levenspad staat is dat als gids boven de Gele Ster (ik neem

mijn eigen plek in) op toon 10 van manifesteren. Als ik dan lees van de Gele

Ster dat deze staat in harmonie zijn met jezelf als je je eigen plek in neemt. De

Gele Krijger als gids heeft mij enorm geholpen om naar die plek te gaan. In

mijn geval was dat dus letterlijk verhuizen naar een ander land.

Nog een voorbeeld

De Gele Krijger staat in het Blauwe Nacht levenspad als gids boven Geel Zaad

(onze talenten en kwaliteiten onze gave). Als wij de lef en de moed gebruiken

om te gaan ontkiemen. We kunnen ons nog heel kwetsbaar voelen en nog

onzeker zijn, dus hebben wij die extra kracht nodig om onze dromen waar te

gaan maken. 

We worden echt geholpen.



Daarna start het hele Gele Krijger levenspad en krijgen we alle tools aangereikt

om het waar te gaan maken maar ja, eng is het wel. Snap je hoe enorm wij

geholpen worden om ons te gaan ontplooien!!!

19 maart - Gele Zon

Op toon 5 staat de Gele Zon en dat is op 19 maart en die helpt ons in onze

kracht te gaan staan en onvoorwaardelijk van ons zelf en de ander te houden.

De zon maakt geen onderscheid waar hij op schijnt. Dat kan een konijnenkeutel

zijn of een bloem. De zon verwarmt de ziel die het koud heeft gekregen, ver

van huis en haard. De Gele Ster is de gids om in harmonie je eigen plek in te

nemen.

Op de juiste weg zijn

De wijzen uit het oosten volgden de ster. Gele Ster staat open voor signalen

die het pad wijzen naar de heelwording en de vervolmaking van de mens en

het universum. Het kunnen voelen dat wij op de juiste weg zitten, ons

zielsgelukkig voelen. Je ervaart onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Je straalt

schoonheid en harmonie uit. De Gele Ster is de bestemming van dit Gele

Krijger levenspad op 27 maart en dat is ook de dag dat de zomertijd weer

ingaat. 

Het jaar 2000

Helaas heeft ook de Gele Zon en de Gele Ster hun schaduwzijde en ik weet

ook dat de lichte zijde pas in het jaar 2000 tevoorschijn kwam. Al die eeuwen

ervoor konden wij alleen maar schaduwzijde ervaren. Misschien kan je nagaan

dat wij nog maar pas 22 jaar deze lichte zijde kunnen ervaren.

Schaduwzijde

Schaduwzijde van de Gele Zon: onrealistische verwachtingen hebben die tot

teleurstelling leiden. Snel oordelen en koppig zijn en overdreven

perfectionistisch .

Schaduwzijde Gele Ster: aan jezelf twijfelen, disharmonie ervaren. Het gevoel

hebben niet op de juiste plek te zijn. Mentale onevenwichtigheid. Jezelf te kort

doen.



Is de Witte Wereldoverbrugger de sleutel?

Het klinkt allemaal leuk en aardig, maar ik mis nog een sleutelmoment in dit

verhaal. Ik zie als sleutel in dit geheel de Witte Wereldoverbrugger op toon 11

van bevrijding. Het is ook toevallig mijn jaardrager van dit jaar tot aan mijn

verjaardag in juli. Ik heb hem dan ook al even mogen ervaren en misschien is

het daarom dat ik dit zegel als sleutelfiguur zie. Want om dit alles tot volle bloei

te kunnen laten komen moet er wel eerst ruimte geschapen worden. Laten

gaan wat je niet meer dient. Je hoofd leeg maken van oude overtuigingen of

oude onwaarheden in de geschiedenisboeken en bijbel (in mijn geval dus).

De Witte Wereldoverbrugger staat voor: Religie, traditie, slachtofferschap,

controle, verbittering, onzichtbaar zijn. Het kan dus van alles zijn wat ons

gevangen houdt in het oude stramien. Waar we nu juist vanaf willen.

Bevrijding en loslaten van toon11

Toon 11 gidst zichzelf dus het is allemaal dubbel op, want de Witte

Wereldoverbrugger heeft dezelfde eigenschappen zoals loslaten en ruimte

maken door het oude los te laten. Een nieuw begin.

Bericht in onze facebookgroep

Ik herkende daar gelijk de Witte Wereldoverbrugger in het versje wat Annelie

geplaatst had.De Witte Wereldoverbrugger energie toon 11 is op vrijdag 25

maart.

Ik zat in de schaduwzijde

Ik ben erachter gekomen in het Rode Aarde levenspad dat ik helemaal niet zo

lekker liep en dat ik vooral de eerste dagen van dit levenspad erg met het

hoofd bezig was. Ook al werkte ik in de tuin dan was ik toch nog aan het

denken. Ik had juist in dit pad allemaal pakketjes die thuisbezorgd werden,

waardoor ik het als een soort van huisarrest voelde. Ik ging helemaal niet op

pad en ik was alles aan het uitzoeken waarom ik mij zo voelde als ik mij voelde.

Ik baalde als een stekker. Ik had mij er zo op verheugd om lekker te wandelen

en signalen te ontvangen.



Signalen kreeg ik wel maar dan in de vorm van een verstopt gootsteen putje.

En ja het was zo opgelost met soda en heet water maar het zette mij wel weer

aan het denken. Waar stroomt het bij mij niet door??

Inzicht

Als ik voor jullie zit te schrijven lees ik ook mijn vorige paden door, die van

februari in dit geval. Tot mijn grote verbazing lees ik dat ik bij Rode Draak toon

5 heb geschreven “je kan je zelf natuurlijk ook saboteren” door helemaal niet te

vertrouwen dat het Rode Aarde levenspad je precies brengt wat je nodig hebt

en het ergste vond ik de schaduwzijde van toon 5. Ha, ha ik was alles

inderdaad aan het uitzoeken en antwoorden proberen te vinden. Wat een

eyeopener was dat!

Vragen stellen

Ik ga mijzelf de vragen stellen en dat kunnen jullie ook doen. 

Heb ik het lef om volledig in overgave te zijn op mijn spirituele pad? 

Durf ik echt ja te zeggen tegen de weg van mijn ziel?

Heb ik de moed om de controle echt los te laten? 

Want dan is er ruimte voor een nieuw begin.

Ik wens jullie een hele fijne maand maart toe en heel veel lef en moed en durf.

                              Liefs,

                                  Marian Jacobs



Fluisteringen van je ziel


